
Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 
sinds 1994 

 

 
 

Bijeenkomst ‘Kleurrijk Ontmoeten’ 
 

In het kader van de Internationale Dag  

tegen Racisme en Discriminatie  

met als thema ‘Dag voor Verbinding en Erkenning’ 
 

In samenwerking met stadsschouwburg ‘De Harmonie’ en diverse andere 

organisaties en als onderdeel van een groter programma 
 

Zaterdag  

21 maart 2026 

van  

14.00 – 15.30 uur 
 

Totale programma is van 

13.00 -18.00 uur 
 

in  
 

Stadsschouwburg 

‘De Harmonie’ – Stadszaal 

Ruiterskwartier 4, 

8911 BP Leeuwarden 
 

Met bijdragen vanuit verschillende gezichtspunten: 

Boeddhisme: Anshin Tenjo Roshi, Dharmahuis Leeuwarden 

Jodendom: Rosa Nab, PJG (Progressief/Liberaal Joodse Gemeente) Noord Nederland 

Humanisme: Hans ten Houten, Humanistisch Verbond Fryslân 

Christendom: Predikant Ds. Ietsje Hinke de Boer, Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 

Islam: Imam İsmail Bölükbaşı, Stichting Krokus (gemeenschap van de biddende moslims)  

Universeel Soefisme: Attie van Houten, Soefi Centrum Friesland  

Hindoeïsme: Pandit Indresh Kumar, Sanatan Dharm 

Met:  

• Verschillende Heilige boeken, Heilige Geschriften en Manifest 

• Traditionele Klassieke Indiase Dans, Jeswin Paragh 

• Traditionele Klassieke Harmonium muziek en zang, Royke Sewdihal, Sjaam Mahabier, Radjnesh 

Mahabier van Music Roy & Friends met als zanger dr. Shekhar Nayak 

• Kleurrijke veganistische hapjes, Jeswin Paragh 

• Kleurrijke waaier van traditie en cultuur 

U bent van harte uitgenodigd om deelgenoot te zijn en Kleurrijk Fryslân in dialoog te ontmoeten! 

Aanmelden en meer informatie via deze link Dag voor Verbinding en Erkenning 

https://harmonie.nl/agenda/dag-van-verbinding-en-erkenning/52682

