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Beste mensen, 

Vandaag komen we hier samen, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, om stil 
te staan bij wat ons verbindt. Om licht te brengen in tijden van duisternis en hoop te bieden in 
een wereld die soms verdeeld lijkt. 

Meer dan 30 jaar verbinding en dialoog 

Al meer dan drie decennia zet Kleurrijk Fryslân zich in om via dialoog bruggen te bouwen tussen 
mensen, gemeenschappen en culturen. Wij geloven dat vrede begint bij begrip. Bij luisteren 
naar elkaar, elkaars verhalen horen, en ontdekken wat we gemeen hebben, ondanks onze 
verschillen. 

Deze dag herinnert ons eraan dat mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn. Ze zijn universeel, 
onvervreemdbaar, en essentieel voor een rechtvaardige wereld. Maar ze vragen ook om onze 
voortdurende inzet. Vandaag doen wij een oproep: laten we samen blijven werken aan een 
Fryslân waar iedereen zich thuis voelt, waar we bouwen aan verbinding, en waar we streven 
naar vrede – dichtbij en wereldwijd. 

De kracht van Licht & Liefde 

In een samenleving waar polarisatie steeds zichtbaarder wordt, kiezen wij voor licht. Voor liefde. 
Voor solidariteit. Leeuwarden is een stad van saamhorigheid, van mensen die om elkaar geven. 
Maar we zien ook de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen hen die het goed hebben en hen 
die strijden om vooruit te komen. 

Onze bijeenkomst vandaag is een oproep aan iedereen: laten we samen de kracht van licht en 
liefde inzetten. Voor hen die in moeilijkheden verkeren, voor hen die zich gehoord en gezien 
willen voelen, en voor elkaar. Laten we hoop brengen, niet door weg te kijken, maar door naast 
elkaar te staan. 

Een toekomst bouwen voor iedereen 

Namens Kleurrijk Fryslân zeg ik: wij blijven ons inzetten. Voor dialoog. Voor verbinding. Voor een 
Fryslân waarin iedereen telt. Maar wij kunnen dit niet alleen. Het zijn onze gezamenlijke daden 
die de toekomst vormen. Een samenleving van vrede en rechtvaardigheid begint met ons – 
vandaag, hier, en nu. 

Straks, wanneer we met onze lantaarns wandelen en de Vlag van de Internationale 
Mensenrechten hijsen, laten we de wereld zien dat licht sterker is dan duisternis. Dat liefde 
krachtiger is dan haat. En dat onze hoop op vrede onbreekbaar is. 

Dankbaarheid en hoop 

Ik dank jullie, namens Kleurrijk Fryslân, dat jullie hier vandaag zijn. Jullie aanwezigheid is een 
teken van solidariteit, van kracht, en van liefde. Samen kunnen we een verschil maken. Samen 
brengen we licht. 

Laat ons vandaag, en elke dag, kiezen voor verbinding en vrede. 

 


